
Curriculum vitae
Ben Rensen
Een persoonlijke terugblik 



Personalia en jeugdjaren

 Lambertus Wilhelmus Johannes Rensen, roepnaam: Bennie later Ben

 Geboren: 1 april 1950 in Haarle gemeente Hellendoorn

 Nummerwijziging: C76 → Bathemerweg 3 → Bathemerweg 7, Haarle

 1954: Kleuterschool St. Theresia in Haarle

 1956: Lagere school: Sint Sebastianus in Haarle tot 1962



Gezinsomgeving
 Ik groeide op in een warm katholiek boerengezin met dertien kinderen

 Cornelis is helaas bij zijn geboorte overleden



Een groot gezin
Ouders, 12 kinderen, opa, een “meid” en een “knecht”, 17 samen in 1 gezin.

 Sorry Annie Kakkenberg en Hein Kortstee,

 Inclusief bestond nog niet 



Er gebeurde van alles,
het was niet altijd rozengeur en maneschijn…… 

 Twee hooibergen brandden af, de ronde staat rechtsonder op de foto.

 Mijn broer Frans woont nu on ons ouderlijk huis zoals op de kleurenfoto 

 Het voorhuis linksonder is bij het achterhuis getrokken in 1953

 Het achterhuis is nog deels origineel, midden de eerste foto van Ben bij de pomp.



Paasvuur maken, sleutelen, crossen
Veel sleutelen aan auto’s, motoren en meedoen aan de autocross

 Bij ons was het jaarlijkse paasvuur een traditie met veel bekijks

 Een roll bar lassen in mijn crossauto, opgedragen aan Marjo, ze kwam ook kijken…

 Met nummer 34 werd ik 2e van de deelnemers uit Haarle tijdens de 1e cross.



Muziek als ontspanning
Platte drum, pauk, drumstel, met kerst mondharmonica en accordeon

 Marsdrummer bij wandelclub VDO in Haarle (wie bezorgd mij de foto met pauk?)

 Met Sint een mini accordeon 10 noten zonder bas

 Als je10 liedjes kunt spelen krijg je een echte, 

 Toch nog kiezen tussen pony en een mooie accordeon

 Les van Reichenbach Zwolle en Buitenkamp Apeldoorn



1962-1966  Priesteropleiding
 Klein Seminarie, Arnhemseweg 348, Apeldoorn

 Nu is daar de politieacademie

 Hier ben ik in 1966 mee gestopt

Boven: Chambrettes

Links:

Kapel met toen nog het 

rijke Roomse leven.



Seminarie-activiteiten
 In Apeldoorn volgde ik een Gymnasium opleiding

 Op toneel speelde ik “De vleespotten van Egypte” en de Boertjes

 Was eindredacteur van natuurblad de Tjiftjaf en drummer van de Black Boys

 Werd 2e van het Seminarie bij langebaan schaatsen 4 afstanden.

Natuurclub
Seminarie
De Tjiftjaf



1966–1970 Ben wordt geen pastoor
 Alle het werk op de boerderij zoals melken, ploegen en aardappelen rooien

 We werkten alleen nog met paarden en hadden geen tractor

 Kantoor Vleeswarenfabriek Anton Hunink Deventer, assistent calculator

 Kantoor Vleeswarenfabriek Lupack Raalte, assistent boekhouder

 Accountantskantoor Jan Otten Luttenberg, assistent boekhouder

 Handelsavondschool Almelo, o.a. economie, handelsrekenen, boekhouding 



Dienst Koninklijke Marechaussee
 1970: Opleiding A-instructie, Koning Willem III kazerne Apeldoorn bij Staf 1NLk

 1971: Wachtmeester parate troepen, 103 eskadron, 101 Marbat, Nunspeet

 VKP & Detachements-commandant in Duitsland en Frankrijk

 Großenkneten, Neddenaverbergen, Trauen, Bergen Hohne, Seedorf etc..

 Marechaussee-commandant in Sisonne Frankrijk

1e legercorps

Lichting 70-2



Opleiding Kon. Marechaussee
 Wachtmeester effectief, verkeersregelaar, chauffeur radiotelefonist

 Militair vrachtwagenrijbewijs tot en met tankrijbewijs.



Parate troepen Marechaussee
 Na mijn opleiding in Apeldoorn kwam ik bij de parate troepen 103 Maresk op de 

toenmalige Generaal Winkelman Kazerne in Nunspeet als detachements- commandant. Ik 

regelde naast het militair politiewerk in VKP’s het militair verkeer van de parate troepen bv. 

op het Bremer Kreuz naar Hohne, Trauen en Seedorf. De route naar Sisonne in Frankrijk 

werd geheel onder mijn verantwoordelijkheid uitgezet, bewegwijzerd en gecontroleerd 

evenals het weekendstappen van de militairen samen met de Franse gendarmerie in onder 

meer Parijs. Vanwege de taal werd het Marechaussee commando aan mij overgedragen

 Nederland had de beschikking over Honest John, Nike en Tomahawk raketten met nucleaire 

capaciteit. Diverse van de Honest John transporten heb ik begeleid en ook was ik aanwezig 

bij het afvuren van een aantal daarvan door Amerikanen.

 Hieronder: Honest John, het afvuren gaf een enorme knal en liet verschroeide aarde achter



Verzekeringen & makelaardij o/g
en de 1e ontmoeting met Marjo Nijhuis in Oldenzaal

 1971 Na militaire dienst via Snelder Zijlstra Enschede naar Herm. H. Padberg in Oldenzaal

 1972 Bij Padberg Grensland Assuradeuren leerde ik Marjo kennen.. “geen NSU maar een Hillman”

 In 1971 was dat aan de Hengelosestraat, vanaf 1973 aan de Steenstraat 18 in Oldenzaal.

 A-register, beëdigd makelaar in assurantiën + beëdigd makelaar o/g en taxateur onroerende zaken, 40 jr NVM

 Gevolmachtigd agent en gediplomeerd adviseur WFT pensioenverzekeringen

 Foto rechts: Steenstraat 18, Oldenzaal, in 1973 het kantoor op de hoek van Herman Padberg met reisbureau Rottink.



Eerste kennismaking met Marjo
mijn sollicitatie bij Padberg in Oldenzaal 1972

 Mijn sollicitatie bij Padberg herinner ik mij nog goed. Ik werd ontvangen door een bloedmooie vrouw 
achter de balie. Zij wees mij de trap op naar het kantoor van de baas, Herman H. Padberg. Tijdens ons 
gesprek kwam ze binnen met de opmerking: “De politie is bezig met het bekeuren van fout geparkeerde
auto’s. Is die NSU van u ” Mijn snelle foute antwoord was: “dat is geen NSU maar een Hillman!”. Vanaf 
dat moment was ik in haar ogen een verwaande kwast.  Gelukkig kwam het later toch nog goed. Op 2-10-
1980 zijn we getrouwd.

 Mijn Hillman zag er behalve het kenteken exact uit als de afbeelding hieronder:



Hard werken en studeren
Na militaire dienst koos ik voor verzekeringen en ging op kamers

 Men was overwegend anti leger, je kon in uniform niet fijn met de trein

 Straaljager piloot, of evenals dienstmaat Adrie van Veluw verzekeringen

 Adri werkte bij Kröller en was uitvinder van professioneel risicomanagement

 Bij Snelder Zijlstra op kamers bij mej. Hondelink, Sumatrastraat Enschede

 In Oldenzaal op kamers bij de weduwe mevrouw Tijdhof aan de Glindestraat

 ‘s Avons studeerde ik voor alle assurantie examens tot wel 1 uur ’s nachts

 In het weekend werkte ik als ambulant kelner in Eldorado Bar, Boerhaar



Eigen verzekeringen & makelaardij og
 Op 7 juni 1974 werd de nieuwe zaak geopend

 Rechts in een klein gehuurd deel van het pand



Eregasten

 Marjo was met haar moeder en broer Pim op de opening

 Familie, kennissen, buren en verhuurder Gerrit van Os waren van de partij

 Mijn zussen verzorgden de catering

 ’s Avonds met Cor van der Meij van Ned 1870 naar de eerste klanten



President van de Sükkewottels
carnavalsvereniging Haarle sukkewottels.nl

 Omstreeks 1974-1984 was ik president van deze carnavalsvereniging

 Naast ziekenbezoek, ontspanning, de jaarlijkse optocht een feest

 Hier heb ik het voor de vuist weg spreken in het openbaar geleerd.

 De leden waren aanwezig op onze bruiloft in1980

https://www.sukkewottels.nl/


Er waren tegenslagen
 6-2-1979 Brandstichting door bekenden van de politie, Ben springt ternauwernood van het dak. 



Maar vooral ook hoogtepunten
 Het huwelijk met Marjo Nijhuis op 2-10-1980



Cadeau van buren & aannemer
 De autorit werd aangeboden door buurman Gerrit Löwik. Haarle-Glanerbrug-Nijverdal

 De paardenkoets door aannemer Podt. Kantoor-Gemeentehuis-Bouwlingboerderij



Aankoop gehele pand 1979
Gekocht van Commandeur uit Medemblik

 De verbouw begon in najaar 1979

 De bouw was klaar op onze trouwdag 2-10-1980

 Het linkerdeel hebben we eerst nog verhuurd aan Löwik Antiek

 Links de verkoper van het pand, Commandeur uit Medemblik op ons feest



Medewerkers kantoor Rensen
Grotestraat 11 Nijverdal 1974 – 2020

 Marjo en een aantal van onze totaal 15 gewaardeerde collega’s



Collega’s familie vrienden bedankt
overal is wel eens wat, maar vooral ben ik jullie dankbaar

 De kracht van het team: mensen maken het verschil

 Achteraf had ik meteen met een secretaresse moeten beginnen

Na de opening was ik elke dag alleen op kantoor, ’s avonds op klantbezoek. Daarna heb ik 

getracht een hecht, loyaal en vakkundig team om me heen te verzamelen. 

Speciale dank aan de altijd loyale, Anita Leestemaker en Jolanda Buis, +25 jaar jubileum

Collega’s in de loop der jaren:

Jeanette van Aartsen, Kitty Amerika, Sadik Arslanoglu, Theo Bente, Melanie Boom, Wilma Brinkhuis, 

Marc Bruggink, Johan van Brussel, Jolanda Buis, Alda van Dijk, Bryan Dijkhuis, Gerrie Folbert, 

Annelies Hammink, Robbert Hoes, Irma Holsappel, Monique Honkoop, Lydia van der Horst, Marije 

Hutterd, Richard Jonker, Monique Kemper, Esther Karsten, Ivonne van Keulen-Cuijk, Jorien Laarhuis, 

Anita Leestemaker, Vera Lucas, Gert Mengers, Raymond Messink, Ingrid Meulenbroek, Marieke 

Michel, Jaap van Musscher, Sandra Noordman, Ivo Nijhuis, Erna Op den Dries, Petra den Otter, Kees 

Ouwerkerk, Edith Piksen, Jamar Pluimers, Gerda Remmelts, Linda Spenkelink, Lydia Steenbrugge, 

Martine Strokap, Diny Veneklaas, Antony Verschoor, Sander Vos, Marion De Vries, Olaf Wiggers, Peter 

Wolff, Hans Zengerink, Rachel van Zuidam, Rob van Zwieten. Niet vergeten maar helaas inmiddels 

overleden: Harry Boone, Gerrit Koersen en Jolanda Westra-Hekkert. zij allen samen maakten 

dit succes mogelijk. Mijn familie en gezin, vooral Marjo waren mijn steun en toeverlaat voor 

en achter de schermen. Ook Willy Laing, Cor van der Meij en Gerrit van Os verdienen een 

pluim. 

Als ik iemand vergeten ben, laat het mij weten

https://rensen.nl/Contact/contactpagina.html


Studie Nederlands Recht

 1985–1990: Studie Nederlands Recht aan de Open Universiteit

 Doel: Verdieping juridische kennis voor het makelaars- en assurantievak



Gezinsleven
 2 oktober 1980: Getrouwd met Marjo Nijhuis geboren 15-12-1950 in Enschede

 Kinderen: Marissa (1983), Irmela (1985), Elmo (1989)



Dochter Marissa en Luìs
 Wonen samen in Amsterdam



Dochter Irmela en Angelo

 Wonen met onze kleinkinderen Lola & Evi in Deventer



Zoon Elmo en Biana
 Wonen samen in Nijmegen



Onze kleinkinderen Lola & Evi

 Lola is gek met haar kleine zusje Evi 



Sporten
schaatsen, wielrennen, voetbal, (water)skiën etc.

 Diverse keren Tecklenburg, Amstel Gold Race etc.

 Luik-Bastenaken-Luik met la Redoute 245 km

 Gedurende 10 jaar hoofdsponsor FTC-CC’75

 Alternatieve Elfstedentocht 200 km Weissensee 31-1-2002

 Na de geboorte van Marissa maakte ik de winnende goal:

 “Deze is voor Marissa” met politie sirene en zwaailicht



De proatstoel van Ben
 Met Ben opn proatstoel kant late wönn

De pet ging ondersteboven als mijn vader een sterk verhaal hoorde, dat gebeurde vaak bij mij. Dus…
De opening was op 7-6-1974. Willy Laïng was mijn helper en 1e klant. Vanaf januari 1974 was ik al aan het verbouwen en 
inrichten. De lichtreclamezuil kon ik niet verzekeren vanwege landelijk bekende problemen met Molukkers. Zelf had ik 
nooit problemen met hen. Verhuurder Gerrit van Os “dwong” mij tot een feestelijke opening; hij wilde niet eerder geld dan 
dat ik kon betalen. Naast eregast Marjo waren bekenden,  familie en vrienden van de partij. Mijn zussen verzorgden de 
catering. Cor van der Meij, inspecteur van de Nederlanden van 1870 was er ook. Hij nam mij ’s avonds na de opening mee 
naar zijn huis in Holten, waar zijn vrouw een feestmaaltijd had bereid. Hij introduceerde mij bij Marechaussees voor een 
RAS regeling met de woorden: “Ben Rensen is eigenaar van een groot assurantiekantoor in Nijverdal”. Nog diezelfde avond 
maakten wij twee nieuwe klanten die net als Willy Laïng tot de verkoop klant zijn gebleven.
Makelaar 1977  G. Henstra, directeur van de Meao in Almelo bracht mij in contact met Ivonne van Cuijk, een verdienstelijk 
leerling van zijn school, maar toe aan iets anders... Ze werd mijn secretaresse. In die tijd waren Mijn zwager Gerard 
Ardesch onder zijn artiesten  naam Jerry Jetson en Ben Veldkamp dagelijks op de radio te horen, als bekende Avro’s
TopPop DJ’s op toer door het hele land. Ben Veldkamp had meerdere regionale platenzaken. In Nijverdal aan de 
Rijssensestraat waar nu de Hema is gevestigd. Ik verkocht rond 1977 zijn pand aan de Kama boetieks uit Raalte. Gezien de 
connectie met mijn zwager en mijn onervarenheid bleek achteraf dat ik Ben Veldkamp niet voor die mondelinge 
verkoopopdracht had laten tekenen. Achteraf bleek dat Ben Veldkamp een huisadvocaat had (mijn advocaat) die hij op alle 
zaken zette waarvan hij dacht een betaling te kunnen omzeilen. Ik startte een rechtszaak met Breuning ten Cate als 
advocaat en Ivonne van Keulen als getuige. De vader van Ivonne werkte als griffier op de rechtbank in Almelo. Hij had haar 
een beetje bang gemaakt. Ze moest alleen de 100% zekere waarheid vertellen, anders kon ze een meineed aan de broek 
krijgen. Ivonne was daardoor als getuige zenuwachtig en twijfelachtig. Totdat Breuning ten Cate vroeg: Als jullie een pand 
in de verkoop kregen, maakte je daarvan dan een map en wanneer? Ivonne antwoordde dat zij alleen van een definitieve 
opdracht altijd een map maakte en dat ze die ook had gemaakt van Ben Veldkamp. Daarop besloot de Rechter: “Aangezien 
Ben Rensen is beëdigd als makelaar en er een map was voor een definitieve opdracht, veroordeel ik Ben Veldkamp voor 
het betalen van de courtage en de gerechtelijke kosten.” Toelichting: Op dat moment was ik alleen nog beëdigd als 
makelaar in Assurantiën, nog niet in onroerende zaken, maar die beëdiging was voor de Rechter kennelijk het belangrijkst.  
Ivonne trouwde in 1977 met Joop van Keulen; ik was nog op de kraamvisite van haar eerste twee kinderen.

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/mediatycoon-uit-steenwijk~b8d81c68/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


De proatstoel giet verdan

De brand 1979 in ons pand werd in opdracht aangestoken door mensen van de Almelose onderwereld. De buurman had 
mij ’s nachts om 2 uur nog gebeld of ik zin had in een potje dammen. Natuurlijk niet! Ik lag boven te slapen toen ik wakker 
werd van krakende balken. Welke kant ik ook oprende, alles was rook en vuur. Teneinde raad besloot ik er dwars 
doorheen te rennen en van het platte dak boven het door mij gehuurde kantoor af te springen in een sneeuwrichel. Dat 
was mijn redding. Van de politie mocht ik in mijn ondergoed schuilen in hun auto. Ik was bang dat men mij voor de 
aanstichter zou aanzien, maar dat werd in de media snel rechtgezet. Marjo bood mij een dak boven het hoofd in haar 
huis. De rest is geschiedenis.
Marissa is geboren op vrijdag 30 september 1983. Van Marjo mocht ik zondags weer voetballen. Voor het hele elftal had 
ik beschuit met muisjes meegenomen. Ik speelde als spits en was super gemotiveerd. In de 2e helft scoorde ik de 
winnende goal. De politie stond vanaf de weg te kijken toen ik onder mijn uithaal riep: “Deze is voor Marissa”. De politie 
zette zwaailicht en sirene aan; een onvergetelijk moment.
Carnaval, de politie stond mij op te wachten nadat ik voor een eenrichtingsbord was omgereden. “Doet u dat altijd zo?” 
Nee zei ik normaal rijd ik door het kortere verboden eenrichtingsbord. Hij antwoordde: “Als je dat altijd doet moet je dat 
nu ook doen”. Hij kon aan mijn kleding zien dat ik van de carnaval kwam. Bijna iedereen reed nog met drank op achter het 
stuur. Voor mij was dat de laatste keer.
Naaimachine zei ik toen Marjo’s ouders met een grote doos aankwamen lopen. Ik sprak weer eens voor de grap  voor 
mijn beurt en verraadde onbedoeld haar verlovingscadeau. Terwijl ik echt geen idee had.
Welterusten Pap zeiden de kinderen als ik tussen de middag na het eten het nieuws op tv keek. ’s Morgens was ik altijd 
als eerste op kantoor en ik werkte door tot 22:00 of 23:00 uur dus tussen de middag was het tijd voor een powernap.
Ook malheur, op advies van Marjo: Bij de militaire keuring bleek ik ongemerkt mijn kleine teen gebroken te hebben. Mijn 
moeder lag in het ziekenhuis, ik hielp de gezinszorg met de was en brak een vinger in de centrifuge. In de jaren 80 kreeg ik 
in België bij wijlen professor Marquet een middenoortransplantatie na 3 Cholesteatoom operaties, overigens zonder 
blijvend succes. Schaatsen: een kaakbreuk, bevroren ogen, snijwonden, heup uit de kom en TGA Transient Global 
Amnesia. Ik wist niet eens meer hoe ik thuis gekomen was, maar binnen een etmaal was het genezen.
Fietsen: Schaafwonden, gebroken duim, hersenschudding, schouder AC-breuk, en een 3-voudig gebroken nek. Overige 
kwalen en gebreken: Jicht.



Vaak leuke uitjes, incentives

 Aanvankelijk georganiseerd door maatschappijen

 Later werd dat in de WFT verboden

 Kleiduiven schieten in Biddinghuizen, zeilen naar Engeland

 Racen op Zandvoort in een Formule Ford 2000



Werken, studeren en genieten..
 1990: Chalet gebouwd op Veluwestrandbad (Vipstraat 5, Elburg)

 Lekker met de Bayliner of Quicksilver boot op het Veluwemeer

 2013: HBO-diploma WFT pensioenverzekeringen



Met pensioen - verkoop bedrijven
 Rensen Assurantiën BV & Refina BV, 1-1-2020 verkocht aan Veldsink

 Makelaarskantoor Rensen BV 1-4-2020 verkocht aan Anita Leestemaker 

 Nieuwe naam: Reggedael Makelaardij reggedael.nl

 Tot mijn 70e heb ik doorgewerkt toen onverwacht deze optie kwam

https://www.veldsink.nl/vestiging/veldsink-rensen/
https://reggedael.nl/


Een nieuwe hoby, bouwen in Haarle
 Mijn broer Wim had hier vroeger zijn boerderij

 2020: Verhuizing naar Duikerstraat 15, Deventer

 Vrije tijd: verbouwing van de “Schure van Wim“

 Bathemerweg 18S, boerderijwoning en werkplaats

 Website: rensen.nl

 Met 70 jaar voor het eerst op een trekker; van broer Frans   ➔

https://rensen.nl/


Duikerstraat 15, Deventer
ons nieuwe huis, bouwjaar 2015, aan het Gooikerpark

 Juni 2020 zijn we verhuisd naar Deventer

 Dichtbij dochter Irmela met Angelo & kleinkinderen Lola en Evi



Kleinkinderen
 2018: Geboorte van kleindochter Lola de Borst

 2022: Geboorte van kleindochter Evi de Borst



Onze ouders Rensen - Nijhuis
 Voor de stamboom klik hier

 Links: de ouders van Ben Rika & Bats   Rechts: de ouders van Marjo Emmy & Hennie

 Beide ouders zijn naast elkaar begraven in Haarle, respectievelijk in Nijverdal

https://www.myheritage.nl/site-family-tree-1653091274/familie-rensen


Tot slot
 Foto Westendorf 2025 = 1e keer skiën met Lola en Evi

“Het leven is wat je ervan maakt – ik kijk met trots en dankbaarheid terug.”



Vragen, opmerking, aanvulling?

 Neem hier contact met ons op

http://rensen.nl/Contact/contactpagina.html
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